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In Bethlehem woont een jong gezin. De moeder heet Naomi, de vader Elimelek. Ze zijn samen heel
gelukkig en hebben twee zonen: Machlon en Kiljon. Maar er is een grote hongersnood in het land en
daarom gaan Naomi en haar man op zoek naar een land waar ze hun kinderen wel te eten kunnen
geven. Ze moeten een tijd zoeken, maar dan komen ze in Moab aan. Gelukkig kunnen ze daar hun twee
jongens genoeg brood geven, zodat het sterke mannen worden. Het gezin denkt niet meer aan
teruggaan naar hun geboorteland. Machlon en Kiljon worden volwassen en vinden allebei een vrouw
waar ze net zo gelukkig mee hopen te worden als hun ouders zijn.

Maar dan gebeurt er iets vreselijks. Elimelek, Machlon en Kiljon sterven. Alle drie de mannen van het
gezin van Naomi zijn gestorven. Ze heeft geen man of zoon meer die voor haar kan zorgen. Ze besluit
terug te gaan naar Bethlehem. Misschien leeft haar broer nog of misschien is er een neef, bij wie ze
mag wonen. Ze is al een oude vrouw geworden en hoopt dat haar familie nog weet wie ze is. Ze gaat
naar haar schoondochters en vertelt hun van haar beslissing om terug te gaan naar haar familie.

Ruth en Orpa, de schoondochters van Naomi, houden van haar. Ze willen met haar mee. Maar
halverwege de reis beslist Orpa toch om terug te gaan naar Moab. Naomi vraagt aan Ruth: “Wil je ook
terug naar jouw familie in Moab?”. Ruth houdt meer van haar schoonmoeder dan van wie dan ook. Ze
weet het zeker. Ze blijft bij Naomi. Ze zegt: “Tk ga waar u gaat. Uw familie is mijn familie, uw God mijn
God.”

Samen reizen ze verder naar Bethlehem. Als ze aankomen is het oogsttijd en Ruth gaat meteen op zoek
naar eten voor haar schoonmoeder en haarzelf. De boeren laten bij het oogsten wat graan vallen voor
arme mensen. Ruth raapt het op, zodat ze Naomi en zij te eten hebben.

Boaz is de eigenaar van het land. Boaz ziet wat Ruth doet en vraagt aan zijn werkers wie ze is. Ze
vertellen dat het een vrouw uit Moab is, die voor Naomi zorgt. Naomi is familie van hem. Hij zegt tegen
zijn werkers op het land, dat ze maar wat extra graankorrels moeten laten vallen. Hij denkt: “Als deze
vrouw uit Moab zo goed voor haar schoonmoeder zorgt en zelfs haar eigen familie verlaten heeft, om
voor haar schoonmoeder te zorgen, dan moet het wel een goede vrouw zijn.”

Ruth mag vaker graankorrels gaan oprapen op de akkers van Boaz. Hij is altijd erg aardig voor haar en
ze leren elkaar steeds beter kennen. Op een dag vraagt Boaz zelfs of zij met hem wil trouwen! En dat
wil ze wel. Ze trouwen en krijgen een zoon. Ze noemen hem Obed. Naomi is heel gelukkig dat ze voor
Obed mag zorgen.



