
 
 

Laat de kinderen bij me komen  
 

 

VERHAAL 

 

 

Waar Jezus is, daar komen de mensen naar toe om naar Jezus te luisteren. Veel mensen nemen ook 

hun kinderen mee. Ze willen de kinderen bij Jezus brengen. Ze hopen dat Jezus zijn hand op het hoofd 

van hun kind wil leggen en God wil vragen om voor hun kind te zorgen. Dit noemen we zegenen.   

 

Het is zo druk,  heel veel mensen willen luisteren naar wat Jezus hen te vertellen heeft. Daarom sturen 

de vrienden van Jezus de mensen met de kinderen weer weg.  

 

Als Jezus ziet dat de kinderen en hun ouders worden weggestuurd, wordt hij een beetje boos. Hij zegt: 

‘Laat de kinderen toch bij me komen, houd ze niet tegen! Want het koninkrijk van God is de mensen 

die zijn zoals de kinderen. Alleen de mensen die zijn zoals deze kinderen, zullen het Rijk van God in 

kunnen gaan.’ 

 

De leerlingen van Jezus houden de kinderen niet meer tegen. Ze komen bij Jezus en Jezus slaat zijn 

armen om hen heen en zegent alle kinderen.  

 

 

 

 


